Alles wordt nieuw

Uitzicht als geloven moeilijk wordt

Het bijbelboek Openbaring opnieuw verteld,
met overdenkingspunten en gespreksvragen voor de bijbelkring

Age Romkes

Bericht van een banneling

Het zat er al een tijd aan te komen, maar nu is het dan zover. De positie van ons, christenen, in Efeze
en in de hele provincie Asia® is steeds meer verslechterd. We worden scheef aangekeken omdat we
niet meedoen aan de verering van allerlei afgoden. Uit veel beroepen worden we geweerd, want bij
de vergaderingen van de gildes horen ook offermaaltijden voor de eigen beschermgoden. Daar
kunnen we niet aan meedoen. Onder keizer Domitianus heeft nu ook de keizercultus een hoge viucht
genomen, vooral in deze streken. Dat brengt ons in een nog veel moeilijker positie. Als je geen offer
voor de keizer wilt brengen in de tempel die aan hem is gewijd als de overheid dat van je vraagt, dan
kan dat je leven kosten.

Domitianus wil aangesproken worden als Dominus et Deus, dat wil zeggen ‘heer en god’.? Dat is voor
ons godslastering. Dat kunnen we niet doen. En dus komen we steeds meer onder vuur te liggen. Aan
minachting en pesterijen waren we wel gewend. Maar nu is daar vervolging door de overheid
bijgekomen. Onze voorgangers worden gevangengezet. En nu hebben ze mij ook opgepakt en
verbannen naar het eiland Patmos.”

Het zijn moeilijke tijden en je zou bijna aan je roeping gaan twijfelen. Maar Jezus Christus heeft mij
niet in de steek gelaten. Op zondag, de dag dat wij zijn opstanding uit de dood gedenken, is Hij
verschillende keren aan mij verschenen en heeft mij laten zien waar het met deze wereld naar toe
gaat. Dat was heftig maar tegelijk bemoedigend. Zijn verschijning was ontzagwekkend® en de beelden
van rampen en oordelen grepen mij aan. Maar ik leerde ook dat de regisseur van het aardse
strijdtoneel in de hemel zit. Hij heeft overwonnen en zal het plan van God tot het einde toe
uitvoeren. Soms denk je dat het helemaal de verkeerde kant op gaat. Dan geeft het uitzicht op de
nieuwe wereld van vrede en recht die komen zal weer moed en hoop.

Daarom heb ik alles wat ik gezien en gehoord heb zo goed mogelijk opgeschreven. In de hoop dat jij
er ook troost uit zult putten als je het moeilijk hebt.

Johannes

a. Vergelijk Johannes 20:28 | b. Openbaring 1:9 | c. Openbaring 1:17

1 Romeinse provincie aan de westkust van het huidige Turkije met Efeze als hoofdstad.



Opschrift (Openbaring 1:1-3)

Dit boek bevat de onthulling door Jezus Christus, waarin Hij aan degenen die Hem dienen laat zien
wat er binnenkort gaat gebeuren. Hij heeft deze openbaring van God gekregen en door het sturen
van zijn hemelse boodschapper doorgegeven aan zijn dienstknecht Johannes. Die heeft op zijn beurt
verslag gedaan van wat God gezegd heeft en waarvan Jezus Christus getuigd heeft. Alles wat hij
gezien heeft, heeft hij opgeschreven.

Gelukkig te prijzen is degene die dit aan de gemeente voorleest en degenen die naar deze
profetische woorden luisteren en zich er ook naar gedragen. Want het is bijna zover.

BRIEVEN VAN DE MENSENZOON

1. De zegen van God (Openbaring 1:4-8)

Van: Johannes
Aan: De zeven gemeenten in de provincie Asia®

Ik wens jullie genade en vrede toe van God, die er is, die er altijd al was en die ook weer komen zal
om in te grijpen in onze wereld. En ook van de zeven Geesten die voor zijn troon staan, de volle
werking van de Heilige Geest. In de tempel werd die gesymboliseerd door de zeven brandende
lampen op de menora,? de kandelaar die voér het allerheiligste stond.? Dus védr de ‘troon’ van God,
dat wil zeggen de ark.¢

Ik wens je ook de zegen toe van Jezus Christus. Hij is de betrouwbare getuige, de eerste? die uit de
dood is opgestaan in het nieuwe leven. Hij regeert over de koningen van de aarde. Hij heeft ons lief
en heeft ons van onze zonden schoongewassen door voor ons zijn bloed te geven en te sterven. Hij
heeft ons gevormd tot koningen en tot priesters® voor God, zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de
kracht tot in alle eeuwigheid. Amen

Let op, Hij komt terug, omgeven door wolken® als teken van zijn heerlijkheid.’ ledereen zal Hem met
eigen ogen zien, ook degenen die aan het kruis zijn handen en voeten doorboord hebben.8 Dan
zullen alle bevolkingsgroepen op aarde omwille van Hem jammeren. Jazeker, zo is het.

‘Ik ben de A en de Z, de eerste en de laatste, Degene die alles omvat’, zegt de Here God, de
Almachtige, die er is, die er altijd al was en die ook weer komen zal om in te grijpen in onze wereld.

a. Exodus 25:31-40; 37:17-24 | b. Exodus 40:24v | c. 2 Samuél 6:2 | d. Exodus 19:6; vergelijk 1 Petrus
2:9 | e. Handelingen 1:9, 11 | f. Exodus 16:10; 24:16; 40:34v | g. Zacharia 12:10; Johannes 19:34, 37

God wordt in het Nieuwe Testament gepresenteerd als Vader, Geest en Zoon. Wat lees
je in dit gedeelte over deze drie Personen? Hoe sluit dat aan bij je eigen geloof?

Jezus Christus heeft ons gemaakt tot een koninkrijk van priesters. Wat stel je je daarbij
voor? Wat betekent dat voor jou en voor hoe je leeft?

2 Letterlijk ‘eerstgeborene’, dat is de eerste niet alleen in tijd, maar ook in rangorde: de belangrijkste, de
bepalende.



2. Visioen op zondag (Openbaring 1:9-20)

Ik, Johannes, ben jullie geloofsgenoot, jullie broeder; ik deel in de onderdrukking waar jullie onder te
lijden hebben. Maar we delen ook in het koninkrijk van God en we blijven trouw aan Jezus Christus.
Toen ik deze openbaring ontving, verbleef ik als banneling op het eiland Patmos,®> omdat ik vasthield
aan het woord van God, waar Jezus Christus van getuigd heeft.

Op een zondag, de dag dat onze Heer is opgestaan, kwam ik in geestvervoering. Ik hoorde een geluid,
als een bazuin? zo hard; iemand zei: ‘Schrijf wat je te zien krijgt op een boekrol en stuur die naar de
zeven gemeenten in Asia; naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea.’

Ik draaide me om en keek wie er tegen me sprak. Toen zag ik zeven gouden kandelaren. Daartussen
zag ik, net als Daniél eens,® iemand staan die eruitzag als een mens. Hij droeg een lang gewaad, tot
op zijn voeten, zoals bij iemand die uitrust als het werk gedaan is, en een gouden band als een
koninklijke sjerp om zijn borst. Zijn hoofdhaar was wit,* als witte wol, als sneeuw. Zijn ogen zagen
eruit als een vuurvlam, zo doordringend. Zijn voeten leken van koper dat roodgloeiend uit de oven
komt, gehard door het vuur. Zijn stem klonk als het bulderen van de zee.? Hij had zeven sterren in
zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een zwaard met aan beide kanten een scherp snijvlak. Zijn
gezicht schitterde, als de zon wanneer die op zijn heetst is.

Toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten neer, zo ontzagwekkend was zijn verschijning. Ik
dacht dat mijn laatste uur geslagen had. Maar Hij legde zijn rechterhand op me en zei: “Wees maar
niet bang. Ik ben de eerste en de laatste, de levende. Ik ben dood geweest, maar luister goed, nu leef
Ik voor eeuwig en altijd. Echt waar. Ik heb de sleutels van het dodenrijk en bepaal wie daar in of uit
gaat. Ik beslis over dood en leven.

Schrijf alles op wat je te zien krijgt, over wat er in deze wereld aan de hand is en wat er hierna gaat
gebeuren.

Dit is de symbolische betekenis van de zeven sterren die je in mijn rechterhand zag en van de zeven
kandelaren: de zeven sterren zijn de boodschappers,* de voorgangers van de zeven gemeenten. Zij
zijn veilig in mijn hand. De zeven kandelaren zijn de gemeenten zelf. Zij dragen het licht van het
Evangelie dat schijnt in deze wereld. Ik, Jezus, de Mensenzoon,> ben hun middelpunt en hun
beschermer.’

a. Exodus 19:16, 19 | b. Daniél 7:13v; 10:5v | c. Daniél 7:9 | d. Ezechiél 43:2

Jezus staat als de Mensenzoon tussen de gemeenten en waakt over hen. Welke indruk maakt zijn
verschijning op jou? Wat is de betekenis van wat Johannes zag? Wat spreekt je daarin aan?

Verschillende elementen uit dit visioen komen in de brieven in hoofdstuk 2 en 3 terug. Ga daar eens
naar op zoek. Hoe wordt Jezus Christus in je eigen gemeente gezien, hoe zou jij Hem portretteren?
Wat zouden wij van dit visioen kunnen leren?

3 Een eiland van ongeveer vierendertig vierkante kilometer voor de zuidwestkust van wat nu Turkije heet.

4 Letterlijk staat er ‘engelen’, maar dat zijn in de Bijbel geen gevleugelde, lichtende wezens (die heten cherubs),
maar boodschappers (van God). Dat kunnen ook mensen zijn, zoals in Lukas 7:24; 9:52 en Jakobus 2:25.
Misschien ook in Hebreeén 13:2. Hier worden boden bedoeld die de zeven gemeenten naar Johannes gestuurd
hebben, of degenen die de boodschap van het Evangelie verkondigen aan de gemeenten, de voorgangers. Het
laatste is het meest waarschijnlijk.

5> Zo noemde Jezus zichzelf volgens de evangelién meestal. Algemeen wordt aangenomen dat Hij daarbij
teruggreep op Daniél 7:13.



Structuurschema

Opschrift (1:1-3)

Brieven van de Mensenzoon (1:4-3:22)

Zegen (1:4-8)
Openingsvisioen (1:9-20)
Zeven brieven (2:1-3:22)

Wat ons te wachten staat (4:1-11:19)

De hemelse eredienst (4:1-11)

Een verzegelde boekrol (5:1-14)

Zeven zegels

De eerste zes zegels verbroken (6:1-17)
Intermezzo 1: honderdvierenveertigduizend verzegelden (7:1-8)
Intermezzo 2: een menigte die niemand tellen kan (7:9-17)

Het zevende zegel: zeven engelen met bazuinen (8:1-6)

Zeven bazuinen

De eerste zes bazuinen (8:7-9:21)
Intermezzo 1: Johannes moet opnieuw profeteren (10:1-11)
Intermezzo 2: de twee getuigen (11:1-14)

De zevende bazuin: het Koninkrijk is gekomen (11:15-19)

T o M m

Het kosmische conflict (12:1-20:15)

De vijanden voorgesteld
De vrouw en de draak (12:1-18)
Het beest uit de zee en het beest uit de aarde (13:1-18)
Intermezzo: het overwinningslied van de honderdvierenveertigduizend (14:1-5)
Het oordeel over Babylon aangekondigd (14:6-13)
Twee soorten oogst (14:14-20)
De zeven laatste plagen
Introductie met het lied van Mozes en het Lam (15:1-8)
De zeven laatste plagen (16:1-21)
De vijanden verslagen
Het oordeel over Babylon (17:1-18:24)
Intermezzo 1: het overwinningslied van de grote menigte (19:1-5)
Intermezzo 2: de bruiloft van het Lam (19:6-10)
Het beest en de valse profeet verslagen (19:11-21)
De draak verslagen (20:1-10)
Het laatste oordeel (20:11-15)

Alles wordt nieuw (21:1-22:5)

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde (21:1-8)
Het nieuwe Jeruzalem (21:9-27)
Het nieuwe paradijs (22:1-5)

Slotwoorden

Nog even... (22:6-21)




